
 

 

 

 

 

 

100 jaar bestaan Muziekvereniging  

Kunst naar Kracht Loosduinen  

1919 ï 2019   

  



Verhalen , wetenswaardigheden  en opmerkingen van de leden van 

geboren in Loosduinen die op een bepaalde manier een band 

hebben of hadden met KNK.  Er zitten ook dubbels in maar het 

geeft een indruk van de geschiedenis van KNK.  

 

Mirjam van den Eijkel   

 

3 oktober 2018 om 11:26  
 

Beste Loosduiners,  
 

Volgend jaar bestaat Muziekvereniging  KNK 100 jaar! De Jubileum 
Commissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Zo ben ik 

inmiddels bezig met het verzamelen van oude foto's en verhalen van 
vroeger. Ook zijn wij op zoek naar ons vaandel. Mocht je foto's hebben of 

weten wie ooit ons vaandel had, alles is welkom! Ook ben ik op zoek naar 
adressen van oud - leden en familieleden van oud - leden . Mijn e -mailadres 

is mirjamvandeneijkel@live.nl. Alvast heel hartelijk dank.  

 

Pieter Zuurmond   

 
Vanaf de eerste foto in bovenstaande reeks staat Wim Noest op picolo  

zoals vaak links voorop. Wim hoorde ook zo bij Kunst naar Kracht en werd 
later nog jaren lang voorzitter. Wat heb ik als jonge jongen veel gelachten 

met hem...zeldzaam.  Willem Looije Sr  is echt een bijzondere vermelding 

waard om dat hij vanuit die jaren e ind 50/60 nog steeds zijn Kunst naar 
Kracht trouw is en ook nog speelt op de baritonsax. Ik ben nu nog niet 

voor de volledigheid gegaan en de namen zullen vanzelf nog voorbij 
komen. Er is een groot orkest van overleden oud KNK leden bij onze lieve 

Heer den k ik maar zo... Nu nog spelend uit die jaren 60 naast Willem 
Looije zijn voor zover ik weet: Henny Hup, Riekie van der Spek -Dispa en 

ikzelf en dat hebben wij al die jaren ook vol kunnen houden. Wie o wie 
nog meer wil  Mirjam van den Eijkel  ook graag weten e n wie wij als 

oudleden van KNK allemaal zijn en kennen. Liefst met adres, maar we 
beginnen maar op FB lijkt me... wordt vervolgd...  

 

  

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/2262945143936254/


Pieter Zuurmond  

 

31 mei 2017  
 

Museumwaardig? deze 78 toerenplaat van  Kunst naar Kracht  Loosduinen 
olv. Hermanus Brilleman .... gevonden in de oude doos....  

 

                    
 

 
Pieter Zuurmond  

 
12 januari 2015  

 
De oude doos van  Kunst naar Kracht, De arbeidersmuziekvereniging 

opgericht in 1919 afdeling Loosduinen. De oprichters staan vele malen op 
deze oude foto's van Jan van Noort, kunstfotograaf  aan de  

Kijkduinsestraat 3 te Loosduinen en ook van P.C. van Eijkelenburg ?? te 

loosduinen. Vele leden zijn inmiddels overleden , maar voor een aantal 
geldt dit zeker niet. Ik denk dat alleen Willem Looije nog da adwerkelijk 

speelt  bij Kunst naar Kracht . Maar gelukkig ook Riekie van der Spek , 
Hennie Hup  en ik zelf  zijn het muziek maken trouw gebleven . Ben 

benieuwd wie nog meer, maar er zullen velen  zijn die  hun familieleden 
en/of ouders en Opa's en Oma's herkennen.   

Wie o wie heeft nog meer foto's in hun oude doos van deze mooie 
vereniging, die nog steeds bestaat. Kom maar op met de leuke verhalen 

van evenementen en concerten die Loosduiners hebben meegemaakt..  
 

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1979859258911512/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512819358762174&set=pcb.1979859258911512&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAjCQXst7G9Jfv4W1XCDDmqzVjkg9tWnsuUEdcwGPSEaBsekYn_tRVS3Hx0Se6z3jAeF_0Y45UwoAJj
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512819358762174&set=pcb.1979859258911512&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAjCQXst7G9Jfv4W1XCDDmqzVjkg9tWnsuUEdcwGPSEaBsekYn_tRVS3Hx0Se6z3jAeF_0Y45UwoAJj
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512819498762160&set=pcb.1979859258911512&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDCWMDd9NlTGjf5ZtIiaVrEKsZ3FwknNKaJr8UthficCn8OLgC7q4ts_geTyzQpJ9ojaPY7amGpfIGf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1512819498762160&set=pcb.1979859258911512&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDCWMDd9NlTGjf5ZtIiaVrEKsZ3FwknNKaJr8UthficCn8OLgC7q4ts_geTyzQpJ9ojaPY7amGpfIGf
https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBQi7R_22VXH90qV7x7ldEnZyxzUWm5Eb71tXIFUkssyqHu6VTSkC0btE77CDU_m5e2LZci9_RMh1lh&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBQi7R_22VXH90qV7x7ldEnZyxzUWm5Eb71tXIFUkssyqHu6VTSkC0btE77CDU_m5e2LZci9_RMh1lh&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1610642412499867/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898185643558885&set=pcb.1610642412499867&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAAl6C2087xkOnm704N1_74ADSsfaz69ddWHDrlzBF6SvLPYXp0wp3GN5mLrAkLZ7rIj-zUzSqBnvPB


 
 

Serenade voor mijn Opa en Oma Zuurmond aan de Walnootstraat 37 in 
Loosduinen. Links op grote trom Piet van der Ende, naast hem Cock van 

Mourik kleine trom, Wim van der Sp ek Jr op trompet, Dirk van der H eiden 
Althoorn en achter Oma Job Storm en rechts op diepe trom Piet Cras.  

 

 
Mijn Opa Pieter Zuurmond (midden) samen met de heren Oole, Wim van 

der Spek  Sr , Hofland en Addicks .   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898185643558885&set=pcb.1610642412499867&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAAl6C2087xkOnm704N1_74ADSsfaz69ddWHDrlzBF6SvLPYXp0wp3GN5mLrAkLZ7rIj-zUzSqBnvPB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=898185643558885&set=pcb.1610642412499867&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAAl6C2087xkOnm704N1_74ADSsfaz69ddWHDrlzBF6SvLPYXp0wp3GN5mLrAkLZ7rIj-zUzSqBnvPB


 
 

Op het veld rond de muziektent op het Meckelenburgplein.  

 
 

 
+5  

Van rechts naar links  Hermanus  Brilleman (dirigent + 25 jaar) Wim van 
der Spek, Dhr. Oole ???, Jaap  van der Tang, Pieter Zuurmond Sr., Hofland? 

en Joop Addicks.  
 

 

Riekie van der Spek  

25 januari 2014  

Kunst naar kracht, huldiging van Piet van der Eijk 1967/1968?  
 

 
 

Voorzitter Willem Looije spreekt Piet van der Eijk toe op zijn zoveel jarig? 
Lidmaatsch ap in de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noorderwierstraat. 

Rechts een jonge Hennie Hup en links vooraan de overleden Kees van der 

Spek, Riekie van der Spek -Dispa , gehuwd met Willem, de broer van Kees  
en beiden lang lid van KNK, 4e Rinus Storm.  

 

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1447140555516721/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783831938297235&set=gm.1447140555516721&type=3&eid=ARDQK3rHwB9B6nhopCKDWwUfSqRtv33InJmCTlrzVod3iyea2LA5z4h2iGhPGXgMZJUZCUpN8kBY7FKe&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783831938297235&set=gm.1447140555516721&type=3&eid=ARDQK3rHwB9B6nhopCKDWwUfSqRtv33InJmCTlrzVod3iyea2LA5z4h2iGhPGXgMZJUZCUpN8kBY7FKe&ifg=1


Jan Wagenveld  Piet van der Eijk, daar heb ik nog trompetles van gehad.  
 

Pieter Zuurmond  Mijn eerste trompetles  van Piet rond 1960. Begin van 

een koperblaasloopbaan tot op de dag van vandaag. In 1972 werd hij 
onze stiefvader, vriend en zorgzame partner voor mijn moeder. 32 jaar tot 

zijn overlijden  op 29 november 2003 . 
 

Jaap En Leny Verhoef  

28 augustus 2014  
 

Kunst naar Kracht, jaren 50, D e muziekvereniging!  
 

 

 
 

Achterste rij oa. Janus van Drunen, Marinus Zuurmond. 2 e van rechts Jaap 
van der Tang.  

Voorste rij 2 e links Wim Zuurmond, 4 e van links Cock van Mourik en 

daarnaast Piet van der Ende.  
De 2 e rij van voor naast het vaandel Pieter Zuurmond Sr.  

Op de 3 e rij rechts Wim van der Spek. 4 e rij midden Piet van  der Eijk.  
 

Leny Verhoef -de Lange  
Bovenste rij 2e van links mijn opa Arie Storm, helemaal rechts onderaan 

mijn neef Arie Groenendijk.  
 

 
Pieter Zuurmond   

 
KnK was wel een familiebedrijf van de diverse families Storm, Van der 

Spek, Zuurmond , Dispa, mijn ome Henk Franke  (bouwer met mijn vader 
Marinus van de vliegtuigtent), mijn zussen  Leny en Marina , mijn vader 

Marinus en Opa Pieter Zuurmond Sr . 

  

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1540680572829385/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203976004072321&set=gm.1540680572829385&type=3&eid=ARCQ0Xuloq8b7UrmdjCDWQzx8KqLfNBGNqoXNdBV3XaQPjXOYUlCETWbpc2CNHh4EeWkBY__hOvSwlD6&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203976004072321&set=gm.1540680572829385&type=3&eid=ARCQ0Xuloq8b7UrmdjCDWQzx8KqLfNBGNqoXNdBV3XaQPjXOYUlCETWbpc2CNHh4EeWkBY__hOvSwlD6&ifg=1


Pieter Zuurmond  

7 december 2014  

 
Ik schrijf op deze site eigenlijk het meest over mijn eigen vader en 

moeder en Opa en Oma, maar met warmte en respect kijk ik terug op 
mijn 'stiefvader' Piet van der Eijk, waarmee we ruim 32 jaar in het 2e 

huwelijk van mijn moeder na het overlijden van mijn vader Marinus 
Zuurmond, lief en leed hebben gedeeld.  

 

 
 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1592931770937598/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874714679239315&set=pcb.1592931770937598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB5iKGg3e8fs7d1CfhIpYzcQ9-ZYyXcXsQ6GJgBBwFQYaV7Zh8yyOmuUXSOhV86xowuduDAntzmwuwV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874714679239315&set=pcb.1592931770937598&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB5iKGg3e8fs7d1CfhIpYzcQ9-ZYyXcXsQ6GJgBBwFQYaV7Zh8yyOmuUXSOhV86xowuduDAntzmwuwV
https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA2dP9VyHUVVrvv1FROJJuWhmDu1S7l3pAl_d5-CBSO5AXSW7rJ6FdEQNZRMD4YHDwMXng5s1-YgLbo&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA2dP9VyHUVVrvv1FROJJuWhmDu1S7l3pAl_d5-CBSO5AXSW7rJ6FdEQNZRMD4YHDwMXng5s1-YgLbo&dti=1430988527131924&hc_location=group


Pieter Zuurmond  
16 januari 2015  

 

 

 

De Fancyfairs van Kunst naar Kracht . 

Een dierbare herinnering van mijn zoektocht naar fotoôs en verhalen van 

de roemruchte Fancy Fairs van  muziekvereniging  Kunst naar Kracht  op 

het schoolplein van de openbare kleuterschool aan de Willem III straat.   

 

Daar werd op het schoolplein jaarlijks een Dorpsbeeld gebouwd met 

kraampjes van houten steigerpalen en touw. Met bovenaan de oude 

dorpsgevels, gemaakt van hardboard en geschilderd en Oudhollandse 

kleuren. Er was een toegangsdeur van de straat  naar  het plein, prec ies in 

het midden van de stenen muur. Aan de linkerkant van het plein was een 

zandbak die met hout en gaas afgeschermd voor binnen komende beesten 

en weglopende kinderen?  

Links daar  achter begon het allemaal.  

Eerst een óopvisspel ó met magneten aan een touw aan een stok, waar je al 

vissende en dompelend de verscholen óvissenô in geblauw d water in een 

bak v an dakdekkersmateriaal  moest zien te vangen . De verzwaarde 

'vissen' waren simpel houten blokjes, aan twee kanten afgeschuind met 

metaal bovenop om vast te klikken aan de zoeken magneethengels. Ze 

hadden door het blauwe water een van jaren her diep groene kl eur 

gekregen.  

Dan kwam de touwtje s- trek voor de jongsten, altijd prijs  met twee dikke 

bundels met touwtjes in de handen van het echtpaar, waar op de tafel 

achter de steigerpaal  de lokkende prijsjes aan waren vastgemaakt.  

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1612100915687350/


Verderop in de hoek het conserven blikken gooien met bollen van oude 

sokken , op twee plekken gestapeld tot drie hoog op een plank achter in de 

stand op ooghoogte , zodat het lekker mikken was, maar raken..hmmm? .  

In de kraam ernaast het schieten met de twee luchtbuksen op een roos 

óLoosduinenô op strobalen bevestigd , reuze spannend . 

In het midden van het plein, wat naar rechts, stond de door mijn vader 

Rinus  en m'n o me  Henk Franke zelf gebouwde vliegtuigtent. Geel va n 

kleur, een hardboardpanelen dak en in totaal bestaande uit tien l oketjes in 

een cirkel  aan elkaar gezet . Tien houten vliegtuigjes waren aan het einde 

van buizen gekoppeld en cirkelden door een elektromotor boven de 

loketjes in het rond. Onder de vliegtuigen hing een koperen bommetje 

met een scherpe punt en een relais  hield hem vast tot het moment dat de 

speler dit relais in werking stelde en opende met een druk op de knop . Het 

boven blad had naast die deurbelknop ook plaats voor een gestencilde 

oplopende lijst van wit papier met verticale  indelingen van 1 tot 36. De 

hoogs te score was prijs.  

ñWie zet erbij ?ò klonk het steeds maar weer vanuit het midden van de 

vliegtuigtent  en ñEr is hier nog een plaatsje vrij ò. Menigeen heeft denk ik 

herinnering aan de prijzen van Deventer koek en Nobo spritsen en pijn 

soms van die bommetjes , die ook wel eens in je hand terecht kwamen , als 

je niet goed oplette.  

In de hoek van het plein tegen de gevel van de school aan, draaide , als 

het in de loop van de avond drukker en drukker werd, het rad van 

avontuur . Een draaiende schijf met pin nen en cijfers. Rookworst als 

lokkende prijzen.  

Rechts op het verhoogde podium ernaast stond ook een licht bakkenspel  

met flikkerende oplichtende namen van bekende persoonlijkheden uit de 

samenleving van toen.  Die houten lichtbak was groen en namen op het 

witmatte glas. Je kon daar per ronde plankjes kopen met Piet van der 

Kraak, wie kende hem niet, Max Euwe of Bep van Klaveren, een 

Rotterdamse boks legende. Als die dan over een kwam met de naam die 

oplichtte in de lichtbak had je prijs !  Vooral ook worsten en andere 

vleesprijzen.  

De fancy fair begon  op zaterdag overdag en  draaide tot in de late avond.  

ñWie zet erbijò en ik hoor het nog en zie het allemaal nog zo voor me..  

 

Koos Hoogervorst  .  
En het lichtbakkenspel met namen als Beb van Klaveren en Max Euwe. 

Kon je plankjes voor kopen met namen erop. En als die correspondeerde 



met de naam die oplich t te in de lichtbak had je prijs. Vooral worsten en 
andere vleesprijzen.  

 

Luuk van Bree  Ja daar st ond het molentje met de vliegtuigjes die hun 

bommen lieten vallen en als je geluk had in het bord en niet in je arm  
 

 

  

https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDkwUhW-sIqTIDBWRr77abrTEoFPyNNFcsbG9nibVBMqMpnkrnSryXKF51tdHa-naiwV7OXAezCKJoF&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDkwUhW-sIqTIDBWRr77abrTEoFPyNNFcsbG9nibVBMqMpnkrnSryXKF51tdHa-naiwV7OXAezCKJoF&dti=1430988527131924&hc_location=group


Pieter Zuurmond  
26 oktober 2014  

Marinus Zuurmond , onze vader die veel te vroeg is overleden helaas in 

januari 1970 , maar er iedere dag nog is. Vandaag kwam hij zomaar weer 
voorbi j in een FB bericht tussen mijn beide zussen Marina en Leny een 

dag na het optreden van wat over is van onze muziekvereniging  Kunst 
naar Kracht, waar wij alle vier hebben gespeeld en wat wij ieder op onze 

eigen manier van hem meekregen...  
Send in the clown s Pap...  

 

 
 

Deze outfit was voor een mij onbekende feestelijke gebeurtenis in 
Loosduinen. Mijn moeder heeft de schoenen voor mijn vader gemaakt. 

Was in ieder geval dus na de oorlog (1945)  
 

  

https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARChn-KJ2bZRJVj1bHjW1FThldRz763DAd-q_An6dgDxj_CpfWCMXPcPsb5MZInKMOthIQWb8ztk8bOv&hc_ref=ARSR3PEZ3G--h5GnHt27XtvU2HWv6uRcikD_snAQ6N5k7MlVQmC95wmi9me86ddpnUk&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1575754052655370/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851667708210679&set=gm.1575754052655370&type=3&eid=ARDGEaXYnwTpjQsyX8uuICXybL1tm1-7Pf3lZyBN7HH00UVdW6pJ8CEeom2HApy30OkjtN2qI1M-uJDg&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851667708210679&set=gm.1575754052655370&type=3&eid=ARDGEaXYnwTpjQsyX8uuICXybL1tm1-7Pf3lZyBN7HH00UVdW6pJ8CEeom2HApy30OkjtN2qI1M-uJDg&ifg=1


De oude krantené 
 

Pieter Zuurmond   

 
En de oude kranten met Jaap Tang, Piet van der Eijk en Jan Spek?? in een 

schuur achter in de poort bij Arie Storm . waar ook de driewieler stond 
(een oude melkkar met motor) vak bestuurd door Arie Groenendijk en 

Willem Looye..  
 

Riekie van der Spek  Ben zelf ook heeeeel vaak samen met mijn vader 
meegegaan om de k ranten te bundelen. Wat was ik? 9 of 10 jaar.  

Met de boerenkapel de straten van Loosduinen door en iedereen wist al 
dat het stapeltje kranten opgehaald werd.  

 

Dirk van Oosten  

8 januari 2014  

kunst naar kracht  

 

 
 

Dit was een concert ?? in de ZuidLarenstraat ??, de aula van de school 
daar, waar ieder jaar alle Haagse muziekverenigingen moesten voorspelen 

en gejureerd werden op hun prestaties. Ze werden ingedeeld in drie 
klasses A, B en C.  Dit bepaalde het aantal concerten dat de vereniging 

jaarlijks moest geven  op de muziektent in Ockenburg, die in Kijkduin en 
later in verzorgingshuizen of elders. A betekende 5, B waren 3 en C 1 

concert.  

 

  

https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1440910619473048/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456783247761401&set=gm.1440910619473048&type=3&eid=ARCWErFu2NXeMMq6ilUWuYCGY0z-PxSUkOu6YfqkkVrKI9VxLL6fQw41k6agGNODAI3jqrk-IXSq2TZN&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=456783247761401&set=gm.1440910619473048&type=3&eid=ARCWErFu2NXeMMq6ilUWuYCGY0z-PxSUkOu6YfqkkVrKI9VxLL6fQw41k6agGNODAI3jqrk-IXSq2TZN&ifg=1


Oude kranten en muziek hadden vroeger iets met elkaar..  

In de eind vijftig/ begin zestiger jaren had de muziekvereniging  Kunst 

naar kracht  een zogenaamde gemotoriseerde driewieler. IJzeren  hond...   
Daar werd onder de bez ielende leiding van Willem  Looije, Arie Groenendijk 

(Amerika) en Willen van der Spek  Sr.  en zonen Wim en Kees en ook wij 
jonkies, in de wijken in Loosduinen altijd de oude kranten en tijdschriften 

opgehaald. Jaren lang in een geolied systeem.  

In een schuur  rechts achterin de poort van Arie storm , de Groentenhal , 
werd het opgehaalde papier gesorte erd door mijn vader Marinus, samen 

met Ome Jaap van der Tang, Piet van der Eijk en ik dacht ook Ome Jan 
van der Spek. Zo praatten wij over de medemuzikanten in ieder geval. 

Misschien vergeet ik er een paar . S orry , vul maar aan.  

Het oudpapier werd gescheide n in kranten en bontpapier. Dat bracht 
verschillend op. Er waren jaren dat het papier 40 cent de kilo deed , echt 

waar. De muziek en Loosduinen was er goed mee. Het 'hoge stemming'  
instrumentarium werd vervangen door Lage stemming (zoals in geheel 

Nederland  in die jaren) en ook het nieuwe uniform (blauwe) kwam er mee 

tot stand...  
Wanneer het stopte.  .geen idee.. De prijs van het papier denk ik was de 

reden..  

Er werd en nu nog veel vrijwilligerswerk verzet in ieder geval..  

 

Riekie  van der Spek   
 

Mijn vader en ik waren ook vaak van de partij, weet ook nog dat de 
boerenkapel door de straten liep en dat was voor de bewoners het teken 

dat de oude kranten opgehaald werden .  

  



 
Frans Van Gaalen  

 

13 december 2015  
 

1923 De openbare bewaarschool aan de Willem III straat. 2e foto is een 
foto uit een oude krant.  

 

 
 

 
  
Pieter Zuurmond   

 
Dat is zeker zo. Mijn kleuterschool en repetitie ruimte  Kunst naar Kracht. 

Ik had er mijn slagwerklessen bij Cock van Mourik die in het gesloopte 
hofje naast de school woonde. Mooi toch ook..  

 
Arie Kruijswijk  Ook Tavenu repeteerde hier . Ik ben begonnen met ee n 

trommeltje mee naar huis. Op de Stationsweg, jij weet hoe gehorig die 

huizen waren, vond mijn moeder dit geen goed idee. Daar is dus een 
weergaloze slagwerker aan mij verloren gegaan. Met dank aan het 

Patrimonium.  

https://www.facebook.com/frans.vangaalen?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBXizk8D5ZhnohwJ-bZrf9_6t6oUQZ8VRutUQAoF7mIYKe8uuufCKHuncbw5lWwD_KfAlycEN1R-zxb&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/frans.vangaalen?fref=gs&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBXizk8D5ZhnohwJ-bZrf9_6t6oUQZ8VRutUQAoF7mIYKe8uuufCKHuncbw5lWwD_KfAlycEN1R-zxb&dti=1430988527131924&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1430988527131924/permalink/1731800333717407/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353756108202&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBmbcQtAWnRx63Xgry2j0bgSNHcZXWnEjJVX5wptLNGsmBHMpoAq98uoBVCBnLbM7qkvdz5ANRb3Fvs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353756108202&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBmbcQtAWnRx63Xgry2j0bgSNHcZXWnEjJVX5wptLNGsmBHMpoAq98uoBVCBnLbM7qkvdz5ANRb3Fvs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353866108191&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA5-cHAQkL9X8eimOsBl6vzyLd3FTG-ehWAAuwcZGo8IUfwP0zrsBB0PXvgvjLHhyuv3m51d5bc9JuE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353866108191&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA5-cHAQkL9X8eimOsBl6vzyLd3FTG-ehWAAuwcZGo8IUfwP0zrsBB0PXvgvjLHhyuv3m51d5bc9JuE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353756108202&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBmbcQtAWnRx63Xgry2j0bgSNHcZXWnEjJVX5wptLNGsmBHMpoAq98uoBVCBnLbM7qkvdz5ANRb3Fvs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740353866108191&set=pcb.1731800333717407&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA5-cHAQkL9X8eimOsBl6vzyLd3FTG-ehWAAuwcZGo8IUfwP0zrsBB0PXvgvjLHhyuv3m51d5bc9JuE


Aubade bij de familie van der Eijk in de poort aan de Emmastraat 
Loosduinen. Ouders van trompetist Piet van der Eijk. Dirigent is Harmanus 

Brilleman  

  

 

Nico van der Kolk  Ik wist niet eens dat wij er bij waren  
 

Ard Knoppert  Kunst naar Kracht. De kleine pa van der Eijk liep met een 
grote tuba. Zoon Piet met een trompet.  

 

Ria Hoogakker  Inderdaad en met verjaardagen en andere feesten liepen 
opa en Piet voorop en Nico en ik er achteraan met oude pannendeksels. 

Onze eigen optocht.  

 

De muziektent op het Meckelenburgplein. Daar werden de concerten 

gegeven. De politie hield er ook toezicht bij en wee je gebeente dat je 

herrie maakte tijdens het spelen.  

 

 

Jan Schippers  Zo heb ik het ook nog meegemaakt !!!  

 
Wilma de Wilde   

 
Was wel een gezellig pleintje met sinterklaasfeest o.a. muziek op het 

pleintje  
 



 
 

Joke Van Dijk van Dalen   

Heel fijne herinneringen aan die muziek avonden ! We mochten langer 
opblijven en het was een gezellige drukte. Wij woonden er precies 

tegenover !  
 

Gitta  M. Wijnvoord   
ja dat kan ik me heel goed herinneren. Tijdens de oorlogsjaren speelden 

wij in de muziektent en zijn ook onderin gekropen...... de muziek kwam 
pas na de oorlog....... wij woonden toen op het Mecklenburgplein....  

 
Piet Bronsteijn   

Heb er gezeten toen ik bij kunst naar kracht lid was en mee speelde  
 

Liesje van Leeuwen  Dat was leuk met de muziek.  

 

Ed Rotscheid   

 
DE LEUKSTE WAREN DE SPEKSNIJDERS  

 

 
 

 

Riekie van der Spek   
Op bovenstaande foto ome Jan van der Spek op tuba en zwager Kees van 

der Spek op klarinet, helaas beiden overleden  
 

Pieter Zuurmond   
Op trombone Cor van Uffelen, die mij leerde schuiven op de randstede, 

Piet Cras op kleine trom, Piet van der Eijk mijn latere stiefvader die is 
overleden, net als Kees van der Spek, m'n exzwager, zo ook Ome Jan van 

der Spek mijn leraar op ventieltrombo ne.   

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1850224858541620_1850242518539854&av=100001023730468
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1850224858541620_1850242518539854&av=100001023730468
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531433113638356&set=p.531433113638356&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531433113638356&set=p.531433113638356&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716256971751754&set=p.716256971751754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531433113638356&set=p.531433113638356&type=3&ifg=1


 
 
Ed Rotscheid   

 

top band in de jaren 70 speelde geregeld bij ons op school top top top 
......wat nah kleintje pils wat nah blauwhuuster dakkapel....  

DE SPEKSNIJDERS !!!  
 

Riekie van der Spek   
 

Vind ik ook Ed, later speelde ik ook klarinet in de boerenkapel. We gingen 
zelf s hele week enden  naar  Brabant tijdens de carnaval. Dat was goed 

verdienen voor de penningmeester van de muziekvereniging  Kunst naar 
Kracht.  

 

Piet Bronsteyn   

 
2 muziek verenigingen wat is er verkeerd met Kunst naar Kracht? Ik heb 

daar in mee gespeeld van 1949 tot mijn dienst time en na me dienst time 
wee r voor bij na 6 jaar. Begon m et 2de Tuba en van 1954 Bariton   

 
m.v.g.  

Piet  
 

Rita Melein - Verkerk   
 

Mijn vader en een paar Ooms en neef speelde ook bij St. Caecilia. Toen 

mijn ouders in 1956 ui t elkaar gingen moest hij eruit , daar begreep ik als 
kind niks van. Hij ging toen  naar  Kunst  en Kracht.  

 
Piet Bronsteyn   

 
Ik Wilde look bij St Cecilia jaar mijn Vader was niet Katholiek en de 

namen mijn niet al's leerling wan on later met hun mee the spelen. Al's 
jongere niet one Schulz want win gingen we'll jaar de kerk  

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716256971751754&set=p.716256971751754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716256971751754&set=p.716256971751754&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716256971751754&set=p.716256971751754&type=3&ifg=1


Piet Bronsteyn   
 

Rita we zaten dus in de zelfde boot we waren dus niet C hristelijk geno eg 

om muziek te maken? Flau we kul heh?  
 

Tonny Dittmar   
 

mijn vader Daan van Stekelenburg heeft bij kunst na kracht gespeeld op 
klarinet, hij was er in de tijd van Wim Noest en Wim Spek. maar eerst de 

oorlog en daarna de geboorte van onze 2 broers heeft hij moeten stoppen. 
geen tijd voor de repetitie`s. zo jamme r  

 

Harry Simons   
 

Ik zoek oude foto's van voor 1950 van de Loosduinse harmonie  Kunst 
naar Kracht. Misschien ontdek ik daarop mijn grootvader Jochem Hofland.  

 

Hij bedoelt ongetwijfeld het poortje tussen "van der Ende" en de winkel 

van Zeeman in de 50 -er en 60 -er jaren .   

Dit was in de Willem III straat vlak naast het speelplein van de 

kleuterschool van de juffen Heil en Zonneveld, waar ook  KNK haar 

jaarlijkse Fancy -Fair hield. (zie foto). Het lag tegenover de brug naar het 

huis van de dominee na de sloot.  

Maar dat was niet het "hofje "van Piet de Ruit"  

Pieter, ik denk dat Piet v.d.Ende je mooie verhalen kan vertellen 

over  KnK, de Postduiven, maar ook over tomatenplukken. Dit deed hij 

vaak samen met mijn moeder en de moeder van Leo Dobbelsteen en 

Frans Krieger.  

  



 

 

 

 
Nico Verkerk   

Daar heeft mijn vader ook nog gespeeld dacht ik rond 1950 (klarinet)  
 

Laura Schrier   
 

jaartal weet ik echt niet, mijn opa speelde de grote trom man met die 
snor links vooraan, vindt vooral dat vaandel leuk  

 
Marina Verbaan - Zuurmond   

Mijn opa is de tweede van rechts bovenste rij  
 

Nico van der Kolk   
Mijn opa hendrik V/d Eijk en Piet v/d Eijk, hebben hier ook bij gespeeld.  

 

Henny Stikkelorum - van Der Ende   
Mooie oude foto, mijn vader heeft jaren bij KnK gespeeld en ikzelf ook een 

aantal jaar.  

 
Carla Van Schaijik - Noest   

Mijn vader heeft er ook bij gespeeld en is ook jaren voorzitter geweest .  
 

Aad Ton   
Mijn vader staat middelste rij 8e van rechts met klarinet.  

 

 



 

Mooie sfeerfoto Dirk.  

 
Riekie van der Spek   

Mijn schoonvader Willem van der Spek staat ook op de foto achter in het 
rijtje met klarinet. Ik dacht eerst dat ik naast hem stond, maar dat 

kleintje heeft een hoorn en ik speelde ook klarinet. Ben vanaf 1959 lid 
geweest van KUNST NAAR KRACHT. Ook herken i k Willem Looye op de 

achterste rij en als slagwerkers Piet van der Ende en Leen Von Oven.  
 

Carla Van Schaijik - Noest   
Mijn vader Wim Noest links voor aan , trouwens Ab Keijzer jij komt mij 

wel bekend voor ?  

 
Rita Melein - Verkerk   

Van welk jaar is deze foto? Mijn vader heeft ook nog als clarinetist 
gespeeld bij Kunst naar Kracht. Voor 1956 speelde hij bij St. Cecilia maar 

daar moest hij weg omdat mijn ouders toen uit elkaar gingen. Belachelijk.  
 



 

 

Dirk van Oosten   
mijn opa speelde hier bariton sax  

 
Carla Van Schaijik - Noest   

Mijn vader de dwarsfluit  : - )  
 

Carla Van Schaijik - Noest   
Links met de klarint is volgens mij Jan VD  

 
Riekie van der Spek   

Naast Wim Noest zit mijn oom Koos Dispa.  

Andere namen zijn Rinus Zuurmond, zijn vader Piet Zuurmond, hr Oole, 
Jan van Beijeren, Hr. Nout sr, en heel veel andere  

 
Pieter Zuurmond   

Mooie foto. Grebel dirigent. Had ook een orkest in naaldwijk? Veel 
oprichters er ook nog op. Mijn opa op trombone en d hr Oole. Mijn vader 

en mijn oom henk franke staan er op.  



 

 
Pieter Zuurmond   

 
Ik heb jullie net geschreven heel leuk zo.  

hoop dat er meer loo sduiners zijn die foto's voor me hebben..???  
Ik ben begonnen met les op kleine trom van cock van Mourik helemaal 

rechts op de rechtse foto en poosje tambour geweest op de diepe witte 
troms met leerstukken op de mars. Wie  helpt  me aan fotos van de 

fancyfairs en d ë vliegtuigtent die m'n vader bouwde .  

groeten  
 

Riekie van der Spek   
 

Op de rechterfoto staan Wim van der spek sr en jr, Jaap tang, piet Eijk,  
piet van der ende, opa zuurmond , Dirk van der Heijden, janus van 

dreunen, Bertus van oosten , Jan van Mourik, ome Henk spek, ome Jan 
spek, Wim storm, Jan van beijeren, opa storm, Rinus zuurmond etc  

 
Marcel van der Ende   

Is het niet mijn vader Henk ipv  Piet van der Ende?  
 

Aad Storm   
Facebook  

Hallo Riekie  

Jij weet echt nog veel namen.  
Wij kwamen nog wel eens bij jullie bij de blauwe brug  

 
Riekie van der Spek   

Aad, ik ben een dispa , de dochter van piet. Ben met Wim getrouwd. Ik 
kwam zelf in 1960 bij knk op de klarinet, als enig meisje. De dirigent was 

toen brilleman  
 

Pieter Zuurmond  Op de rechtse foto m'n Opa, m'n vader, twee ooms, 
m'n stiefvader, m'n leraren percussie en trompet, ventieltrombone..goods 

times  KnK!!  



 
 

 

 

Jaap En Leny Verhoef   

Foutje! Arie Groenendijk is het kleinste jongetje 2e van rechts in de 2e rij .  
 

Pieter Zuurmond  
Leuk die foto.  Mijn opa en mijn vader en zijn broer Willem met de grote 

trom.? Waar zijn de andere foto's toch gebleven.  dankje..  
 

Dirk van Oosten   
als het goed is staat mijn opa ( jaap van der Tang ) er ook op  

 
Dirk van Oosten  volgens mij bovenste rij tweede van rechts  

 
Henny Stikkelorum - van Der Ende  En Jan van der Ende, 1e van rechts  

 
Koos Outshoorn  Is rechts  onderaan met diepe trom Jan van der Ende ? 

en op de 3e rij helemaal rechts is Wim van der Spek Sr. met klarinet.  

 
Pieter Zuurmond   

Ik moet er nog veel aan denken. Heb de studieboeken/lesboeken van mijn 
vader en de muziek van Piet van der Eijk..  later 32 jaar met mijn moeder 

getrouwd na na het overlijden van mijn vader Marinus in 1970. De man 
achter de grote trom is denk ik wel mijn oom Wim Zuurmond.  

 
Pieter Zuurmond   

KnK w as ook wel een familiebedrijf van de diverse families. Storm, Van 
der Spek, Zuurmond toch ook....mijn ome Henk Franke..  mijn zussen..  

 
Jaap En Leny Verhoef   

Rinus Storm, gisteren hebben wij de verjaardag gevierd van Jan Schaap, 
getrouwd met Edie, de dochter van Janus Storm. Mijn moeder was de 

dochter van Arie en Lena en getrouwd met Adrie de Lange. Groeten Leny 

Verhoef -de Lange  

 



 

 
Pieter Zuurmond   

 
Toen  KnK er repeteerde was ik 5/6? 60 jaar geleden en ik hoorde altijd 

van zaal Marani.. Rondom tafels en houten stoelen??  

 

 

 
Debby van Schaijik  Mijn op wim noest  

 
Debby van Schaijik  Opa 

 

Carla Van Schaijik - Noest   
Mijn vader was toen voorzitter van  KNK , dit is in de ontmoetingskerk . Er 

was altijd 1 x per jaar een concert met een feest en een Tombola , jeetje 
mn vader heeft wat bij elkaar gekregen bij de winkeliers die spullen lagen 

tot onder mn bed toe .Dirk ik vi nd het wel leuk om mn vader zo weer te 
zien bedankt .  

 
Riny Kaffa  

leuk zeg ,,,ik kan die feestjes nog herrinneren Carla van Schaijik -Noest 
waren altijd leuk die tombola,s  

 

  



Aad Storm   
Dat weet ik nog de Fancyfair in de willem 3 str  midden op het plein die 

vliegtuigjes met bommen en aan de zijkant stond mijn vader (Wim Storm) 

in de schiettent  
 

Carla Van Schaijik - Noest   
Ja allemaal leuke herinneringen , ik had daar in die school ook drumles 

van piet Kras van de drumband van KNK  
 

Pieter Zuurmond   
Carla.  was dat bij de oprichting van de drumband?? Van de 4 ta mbours  

eerst (ik als jonge jongen) naar een grote groep met Jan Louwersheimer 
en we waren in wit/blauw. Spelen en wachten in de gang van het 

kleuterschooltje of verzamelen.  Ben kort daarna gaan blazen en les van 
Ome Jan van der Spek.  

 
Pieter Zuurmond   

Ik moest een keer zo lachen met je vader (vrolijk was hij zeker bij het 

optreden) toen er tijdens een soort col lectemars achter de Chinese  muur 
in de wijk een knul vlak voor ons uit een boom lazerde terwijl wij moesten 

inzetten..  Nou daar kwam het niet van..  zal dat nooit vergeten..50 jaar 
geleden!!!  

 
Riekie van der Spek   

Was een lieve man, kreeg na afloop van de repetitie altijd iets van snoep 
van hem. Later heb ik hem nog verpleegd in het bej centrum in de Willem 

3 straat  
 

Carla Van Schaijik - Noest   
Hoi Pieter ik was ook bij de oprichting ik weet nog goed dat we voor het 

anjerfonds moesten lopen en Jan louwersheimer zn stok omhoog wilde 
gooien hij hield alleen de knop vanst in zn hand de rest lag meters verder 

op . Alles goed met je ??  

 
Brigitte de Niet  Ja he debby van schaijik ik dacht t ook te zien  

  

https://www.facebook.com/pieter.zuurmond?fref=gs&dti=1430988527131924


 

Pieter Zuurmond  
27 juni 2014  

 
Welke toneelvereniging? speelde na de concerten van KnK in de 

Roskam/zaal varia..Mijn vader ieder geval en een enke le keer mijn 
moeder. Ze repeteerden in de Hovybuurt na de oorlog.  Van Mourik? Later 

werd er bij hem gerepeteerd aan de Nieuweweg, maar dat kan ook wel 
een gelegenheidsgroepje zijn geweest. Vaag herinner ik me nog dat er 

toneel was..Ik moet 4/5/6/7/ jaar zi jn geweest. Mijn moeder zong 
maanden geleden nog het liedje zomaar uit haar hoofd hoe die 

voorstellingen begonnen. sketch/cabaret..  

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788349121209205&set=p.788349121209205&type=3&permPage=1&ifg=1

